
Leeuwarden, juli 2025 
 
Beste steunbetuigers  van de actie ‘Houd de Bonifatius in ere’, 
 
Dank! 
Allereerst een enorm dankjewel voor jullie steun in onze campagne tegen het 
voornemen Sint-Vitusparochie de Bonifatiuskerk te sluiten! De actiepagina in de 
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad hebben, gezamenlijk met het 
flyeren na afloop van de Paasviering, vele honderden reacties opgeleverd. Ook 
via de mail (actiebonifatius@gmail.com) zijn de nodige steunbetuigingen 
binnen gekomen. Een aantal van jullie heeft ook de moeite heeft genomen om 
rechtstreeks bij het parochiebestuur bezwaar te maken tegen deze gang van 
zaken. Ook hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Parochiebestuur gaat overleg uit de weg 
We hebben in november 2024 één keer een gesprek met het parochiebestuur 
gehad. Hier zijn afspraken gemaakt waarmee we konden leven: een voortgezet 
gebruik van de kerk onder bepaalde voorwaarden. Deze zouden dan verder 
door de StiBo (Stichting Bonifatiustoren, de eigenaar) en het parochiebestuur 
uit onderhandeld worden. Helaas bleek nadien dat het parochiebestuur 
niettemin onverkort bleef vasthouden aan algehele beëindiging van de 
Bonifatius als parochiekerk.  
 
Acties 
Herhaaldelijk is daarna van onze kant  de uitnodiging gestuurd om weer het 
gesprek aan te gaan. Hierop kwam geen enkele reactie! Vandaar dat we 
besloten tot een actie via de media.  
Wij hadden gehoopt dat deze actie het parochiebestuur zou overtuigen met 
ons weer de dialoog aan te gaan. Maar ook nu: geen reactie! Integendeel: in de 
vorm van een brief van de diocesaan administrator van het bisdom verweet 
men -zeer ten onrechte-  ons en Stibo de zaak op de spits te drijven en een 
'onveilige' omgeving te creëren.  
 
Parochievergadering 
Om toch onze stem te laten horen hebben we op de parochievergadering in 
Wytgaard in mei van dit jaar gebruik gemaakt van ons inspreekrecht. Niet 
alleen wij, maar ook andere parochianen voerden het woord op deze goed 
bezochte avond. Uit de zaal kwam veel kritiek over het gevoerde beleid van het 
bestuur. De vicevoorzitter maakte een abrupt einde aan de vergadering zonder 
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dat inzicht werd gegeven in de voortgang van het gebouwenproces en de 
behandeling van de vele daartegen ingebrachte bezwaren.   
 
Bemiddelingsgesprek parochiebestuur – StiBo 
Het parochiebestuur heeft aangegeven nog steeds niet met ons als actiecomité 
in gesprek te willen. Het wil – op aangeven van het bisdom - eerst met de Stibo 
om tafel onder leiding van met een of twee externe gespreksleiders  
Kortgeleden zijn deze personen aangewezen. Een eerste overleg tussen 
parochiebestuur en StiBo vindt plaats in juli. Inzet is herstel van de 
verhoudingen en het maken van concrete afspraken over voortgezet, 
substantieel gebruik door de parochie van de kerk na 1 januari 2026. StiBo zal 
tevens vragen om beoordeling door een deskundige derde van de financiële 
gegevens waarop de parochie zich in haar besluit heeft beroepen.   
Wij hopen dat het overleg zal leiden tot herziening van het parochiële besluit 
en het door ons beoogde voortgezette gebruik van de Bonifatius als 
parochiekerk. 
 
Financiële afweging 
Aan de hand van de jaarstukken van het parochiebestuur hebben we berekend 
dat sluiting van de Bonifatiuskerk de parochie meer gaat kosten dan wanneer je 
haar openhoudt! De inboedel (die van de parochie is) zal verzekerd en 
onderhouden moeten blijven, terwijl daarbij de inkomsten wel zullen dalen 
door het afhaken van parochianen die bijdragen aan de kerkbalans (dit zou de 
parochie toch niet moeten willen!) Deze conclusie hadden we graag met de 
penningmeester van het parochiebestuur willen bespreken, maar overleg wordt 
helaas keer op keer uit de weg gegaan. 
 
Restauratie 
StiBo wenst het dak en de goten van de kerk ingrijpend te restaureren. Hiermee 
is een bedrag gemoeid van ca € 950.000,--In september moet de aannemer 
weten of hij met het herstel van de dakgoten kan beginnen. StiBo is hard bezig 
de benodigde gelden bijeen te krijgen. Het benodigde bedrag is nog niet 
volledig bijeengebracht. Diverse fondsen willen graag doneren maar doen dit 
alleen als de Bonifatius als kerk in gebruik blijft. Zolang geen duidelijkheid 
bestaat over voortgezet gebruik, staat de restauratie op losse schroeven met 
alle gevolgen van dien en met als uiterste consequentie verkoop van de kerk. 
 
Wenst u bij te dragen aan restauratie van de kerk dan kunt u zich wenden tot de 
secretaris van de StiBo, de heer Frans Jansen, info@stichtingbonifatiustoren.nl  
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telefoonnummer: 06 1106 0728 of storten op bankrekeningnummer: IBAN 
NL50 RABO 0132 9735 45 t.g.v. Stichting Bonifatiustoren. 
 
N.B.: ons actiecomité staat los van StiBo, maar we hebben wel een 
gemeenschappelijk belang en hebben daarom regelmatig overleg. We trekken 
hierin gemeenschappelijk op. 
 
Tot slot 
Het wachten is nu op een overleg tussen Stibo en parochiebestuur o.l.v. de 
bemiddelaars. Mocht dit onverhoopt geen resultaat hebben, dan zullen wij als 
actiecomité gezamenlijk met Stibo opnieuw een beroep op u doen! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Actiecomité ‘Houdt de Bonifatius in ere’. 


